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Vanuit Den Haag Zuid West kwam de vraag van een groepje vluchtelingen of in Zeeland 

de mogelijkheid was om een lang weekend vakantie te houden, tegen een lage prijs.

Deze dames die  jaren geleden hun land (Iran, Irak, Egyte en Suriname) zijn ontvlucht, en in

in verschillende AZC  verbleven, zijn terecht gekomen bij de Shalomkerk, waar Ds. Heleen 

Joziasse een buurt-en-kerkhuis heeft opgezet. Het doel hiervan is om samen met de 

Nederlandse bewoners in de wijk een moestuin op te zetten, te onderhouden en zo de 

cultuur en de taal van Nederland te leren. 

Vrouwenpolder Gunt pakte dit op en nodigde de vrouwen uit. Karien Duvekot en Nerina 

van Bethlehem stelden hun appartementen beschikbaar. Gert Zomer deed daar een 

geldbedrag bij voor de boodschappen in de Halalwinkel in Middelburg...

De grote dag brak aan.. De auto van Kitty bracht Zainab, Ahid, Mayassa en Mayada naar 

het appartement van  Karien.  Later in de middag bracht Heleen Geeta, Yalmaz en Marina 

bij het appartement van Nerina. Er was een hartelijk ontvangst.

In de Ontmoeting van de Pelgrimkerk werden plannen gemaakt voor deze dagen.

Zaterdagmorgen gingen Zainab, Ahid, Mayassa en Mayada met Yvonne in de auto naar 

Middelburg om inkopen te doen bij de Halalwinkel Bahaar. Dat was een hele onderneming

in die overvolle winkel, waar de dames echt alles konden kopen wat ze nodig hadden.

Na drie kwartier, met een flinke dorst en trek zetten we ons op een bankje neer en aten 

een heerlijk Turks broodje.



's Middags ging de groep naar het stadje Veere. Daar genoten ze van het prachtige stadje, 

de zon en tot slot een ijsje.

Zondagmorgen de kerkdienst in de Pelgrimkerk, waar ds. Heleen Joziasse voorging.

Het thema was de Moestuin. Dit verwees niet alleen naar de verbondenheid met elkaar, in 

de Haagse moestuin, maar ook dat de Schepping een grote moestuin is, waar goed voor 

gezorgd moet worden. Dat je samen moet werken, goed naar elkaar luisteren, elkaar 

helpen als iets niet lukt, maar ook als het wel lukt.



Zainab, Geeta en Ahid vertelden kort iets over hun ervaringen als vluchteling.

Na afloop werd samen met de Gemeenteleden koffie en thee gedronken en kwamen Gert 

en Alie Zomer ook kennis maken. 

Mooi om te ervaren dat er met elkaar werd gesproken. Spontaan kwam de actie van 

Ahid:'Kom vanavond bij ons eten, wij gaan lekker voor jullie koken.'  12 mensen gaven zich 

op... Freek en Elly Wisse stelden voor naar hun moestuin te lopen en daar sla en nog wat 

nodig is mee te nemen. 

Gezamenlijk liepen we na de lunch naar de moestuin van Elly en Freek. Tips werden 

uitgewisseld. Verschillende tuinen en systemen bekeken. Een vruchtbaar uurtje.



Vlissingen werd later in de middag aangedaan. Flaneren op de boulevard. Iets drinken op 

een terrasje en genieten van het samenzijn, de zon en het heerlijke weer.



s Avonds aan de slag voor een maaltijd voor 22 personen. Er werd gesneden, gemengd, 

geroerd, geproefd en goedgekeurd. Het zag er feestelijk uit en iedereen heeft gesmuld. 

Wat was het gezellig om zo samen verbonden te zijn.



Tot slot werd er een verhaaltje 'Samen delen' verteld door Yvonne.

Gert Zomer sprak nog een kort woord. Waarna Zainab Vrouwenpolder Gunt bedankte voor

de fijne dagen en iedereen uitnodigde om ook naar Den Haag te komen. Er kan gelogeerd 

worden in het huis naast de kerk. 



Maandag morgen was het grijs en druilerig weer. Afscheid nemen. Nog even bij Yvonne 

koffie en thee drinken met eigengebakken koek. Zwaaien maar.......

Dag!! tot ziens! 

 


